
Gesprekskring: Moderne Profeten.
De gespreksavonden over ‘Moderne Profeten’ van het afgelopen seizoen smaken

bij veel deelnemers naar meer. In het najaar zullen we op 6 woensdagavonden

spreken over inspirerende persoonlijkheden uit de recente geschiedenis.

Achtereenvolgens komen Majoor Bosshardt, Tim Keller, Vaclav Havel, Tish Warren,

Sören Kierkegaard en Henri Nouwen aan bod. Ze leefden allemaal in tijden van

crisis, hun leven had een profetische kracht . We staan niet alleen stil bij hun

leven, maar ook wie bij hen weer geïnspireerd hebben. Niet alleen aan de hand

van het boek van Kees van Ekris zullen we met elkaar in gesprek gaan, maar ook

zullen we delen van geluidsopnames beluisteren, die verdieping brengen.

Wanneer : 11 september, 9 oktober, 6 november, 22 januari, 19 februari en 19

maart

De avonden beginnen om 19.30 uur, en vinden plaats in het Geerteshuis. Er zijn al

enkele aanmeldingen, maar u kunt zich nog opgeven bij Janneke Herweijer:

predikant@pknkloetinge.nl

Nieuwsbrief.
Wanneer u wekelijks de nieuwsbrief per mail wilt ontvangen kunt u dit doorgeven
aan: nieuwsbrief@pknkloetinge.nl

Nieuwsbrief/liturgie zondag 11 augustus 2024
voorganger: ds. Janneke Herweijer
ouderling van dienst: Piet Nieuwenhuize
diaken van dienst: Piet Verwijs
lector: Wilke Fondse
organist: Niels Eversdijk
koster: Jan Kees Nieuwdorp
beamer: Jenny Kole
m.m.v. Corine Beaufort (accordeon)

HARTELIJK WELKOM IN DEZE DIENST
Thema: geroepen om vrij te zijn.

● Preludium: Johann Ludwig Krebs - Freu dich sehr, o meine Seele
● Welkom.
● (We gaan staan)

● Zingen: Lied 975: 1, 2 en 3 Jezus roept hier mensen samen
● Drempelgebed.
● Bemoediging en Groet:
voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer,
gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft,
voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid
gemeente: en niet loslaat wat Zijn hand begon.
voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader

en van Jezus Christus, onze Heer
gemeente: Amen.

(We gaan zitten)

● Gebed om ontferming, besloten met lied 299c Heer ontferm u
● Zingen: Psalm 146c: 1 en 5 Alles wat adem heeft love de Here

● DIENST VAN HET WOORD.
● Gebed.
● Inleiding op het thema
● Gedicht van Bas Derks
● Corine speelt ‘Amazing Grace’
● Lezing: Filemon 1-25 (lector)
● Zingen: Lied 346: 1, 2, 3, 4, 5, en 6 Roept God een mens tot leven
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● Kinderen naar de consistorie.
● Overweging.
● Orgelspel: Sigfrid Karg-Elert - Freu dich sehr, o meine Seele
● Zingen: Lied 441: 1, 3 en 4 Hoe zal ik U ontvangen
● Corine speelt ‘Blowing in the wind’

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN.
Er wordt gecollecteerd voor diaconie en kerkrentmeesters, de diaconie collecte is
bestemd voor: Collecte Kerk in Actie – Zomerzending. Pakistan - Christenen staan
sterker in hun geloof. In Pakistan vormen christenen een kleine minderheid. Veel
christenen hebben te maken met discriminatie en krijgen regelmatig kritische
vragen over het geloof. Voor hen is het belangrijk om goed te weten wat hun
geloof inhoudt. Kerk in Actie steunt een bijbelschool, OTS, die hen door middel
van trainingen meer over de Bijbel leert, en ook laat zien hoe je je als christen
staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen
aan deze trainingen mee. Onder hen zijn veel jongeren!
Meer lezen: www.kerkinactie.nl/christeninpakistan

● Dankgebed, voorbeden, Stil Gebed en Onze Vader.
(We gaan staan)

● Slotlied: Lied 990: 1, 2, 3 en 6 De laatsten worden de eersten
● Zegen

● Postludium: Nicolaus Bruhns - Praeludium und Fuge in e-moll
● De uitgangscollecte is bestemd voor het onderhoudsfonds.

Na afloop van deze dienst bent u van harte welkom in het koor voor koffie of thee.

Komende zondag, is onze voorganger dhr. A. Verschoor uit Terneuzen

Kindernevendienst.
In de zomerperiode is er geen KND maar de aanwezige kinderen kunnen tijdens
de preek met een ouder (of vrijwilliger)naar de consistorie.

Vakantie ouderenpastor.
Ds. Brand is met vakantie tot dinsdag 20 augustus. Voor (dringend) pastoraal
contact kunt u terecht bij ds. Herweijer (tel. 06 47410756).

Monumentendag
Het lijkt misschien nog ver weg, maar wij zijn al begonnen met de
voorbereidingen voor de monumentendag. Zaterdag 14 september om 10 uur
staan de deuren van onze Geerteskerk weer open voor bezoekers die onze mooie
kerk willen bezichtigen, wij zoeken hiervoor natuurlijk vrijwilligers in welke vorm
dan ook en bakkers die een cake of taart willen bakken.
Ook zoeken we nog mooie boeken voor de boekenmarkt die we willen houden.
Heeft u misschien foto’s waarop de Geerteskerk is afgebeeld, of dit nu groot of
klein is, alles wordt tentoongesteld in de banken van de kerk.
Boeken en foto’s kunnen worden ingeleverd op donderdag van 17.00 uur – 19.00
uur en vrijdag van 19.00 uur – 20.00 uur
Wij willen er weer een mooie en gastvrije dag van maken en hopen op uw
medewerking.
Gerda Postma
Tel. 0113-880048 of 06 36505254

Startzondag.
Ook de startzondag op zondag 15 september, de zondag na Monumentendag, lijkt
nog ver weg. Het thema van de dienst is duurzaamheid. Vanwege
Monumentendag is er geen extra programma, maar wel uitgebreid koffiedrinken
na de dienst. Rond het koffiedrinken wordt in acht korte pitches het programma
van het komende najaar gepresenteerd: van een filmavond tot een workshop
kruiswegstaties schilderen. Laat u verrassen op 15 september en noteert u deze
datum alvast!
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