
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwsbrief. 
Wanneer u wekelijks de nieuwsbrief per mail wilt ontvangen kunt u dit doorgeven 
aan: nieuwsbrief@pknkloetinge.nl 
 

 

Nieuwsbrief/liturgie zondag  26 mei 2024 
voorganger: ds. R. Brand uit Goes 
ouderling van dienst: Peter Eversdijk 
diaken van dienst: Coby Frens 
lector: Coby Frens 
organist: Niels Eversdijk 
koster: Jan Kees Nieuwdorp 
beamer: Ronald Koole 

  
HARTELIJK WELKOM IN DEZE DIENST 
 
• Preludium: Allein Gott in der Höh sei Ehr (BWV 663) - Johann Sebastian Bach 
• Welkom. 
• (We gaan staan) 
• Zingen: Lied 704  Dank, dank nu allen God 
• Drempelgebed. 
• Bemoediging en Groet:  
voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft, 
voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
gemeente: en niet loslaat wat Zijn hand begon. 
voorganger:       Genade zij u en vrede van God onze Vader 
                             en van Jezus Christus, onze Heer                                                        
gemeente: Amen. 

(We gaan zitten) 
 

• Gebed om ontferming, besloten met lied 299c Heer ontferm u 
• Zingen: Lied 305  Alle eer en alle glorie 

 
• DIENST VAN HET WOORD. 
• Gebed. 
• Moment voor de kinderen, terwijl de kinderen naar voren komen zingen we  

 Lied 288  Goedemorgen, welkom allemaal 
• Lezing: Exodus 3: 1-6 (lector)  
• Zingen: Lied 324  Wat vrolijk over U geschreven staat 
• Lezing: Johannes 3: 1-16 
• Zingen: Lied 686  De Geest des Heren heeft 
• Overweging. 
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• Orgelspel: Domine, Dominus noster - Toon Hagen 
• Zingen: Lied 706  Dans mee met Vader, Zoon en Geest 

 
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN.  
Er wordt gecollecteerd voor diaconie en kerkrentmeesters, de diaconie collecte is 
bestemd voor: Buurtcentrum Goese Polder Oase. De Oase is een stichting en het 
is een huis in de Goese Polder Zij zetten altijd de koffie klaar voor de 
buurtbewoners en andere Goesenaren. Of eigenlijk gewoon voor iedereen. En 
zorgen voor een thuisgevoel. Daarnaast zijn er  bij de Oase verschillende 
activiteiten te doen, zoals schilderen op dinsdag en hobby instuif op vrijdag. Elke 
laatste vrijdag van de maand wordt er samen gegeten onder de noemer ‘SAMEN 
AAN TAFEL’. De Oase staat voor verbinding. Op hun website staat: ‘We zijn er 
voor elkaar. We proberen de draagkracht van de Oase te vergroten door meer 
vrijwilligers aan te nemen. We proberen anderzijds meer Goesenaren te 
ontvangen door activiteiten op te zetten. De Oase is altijd bezig met vernieuwen. 
We proberen iedereen via facebook op de hoogte te houden van de activiteiten.’ 
De diaconie van Kloetinge ondersteunt De Oase jaarlijks; ook dit jaar door de 
collecte op deze zondag 
 

 
• Dankgebed, voorbeden, Stil Gebed en Onze Vader. 
(We gaan staan) 
• Slotlied: Lied 705  Ere zij aan God de Vader 
• Zegen  

 
 
• Postludium: Herr Jesu Christ dich zu uns wend' (BWV 655) - Johann Sebastian 

Bach 
• Uitgangscollecte is bestemd voor het onderhoudsfonds. 

 
 

Na afloop van deze dienst bent u van harte welkom in het koor voor koffie of 
thee. 
 
 
Komende zondag, 2 juni, is onze voorganger ds. Janneke Herweijer, de Cantorij 
geeft medewerking aan deze dienst. 
 
Agenda 
Za.   1 juni 10u start meditatieve wandeling.  
Za. 22 juni wordt het tv programma over Kloetinge van "Petrus in het land" 
herhaald op NPO 2 om 17.00 uur. 
 
Meditatieve wandeling. 
Het is inmiddels een traditie : de meditatieve wandeling.  Dit keer een zomerse 
wandeling wanneer alles groeit en bloeit. Buiten, in de natuur, kun je je hoofd  en 
je gedachten tot rust te laten komen.  Soms kom je juist dan tot nieuwe inzichten. 
Tijdens de wandelingen worden stilte en gesprek aan de hand van een “thema 
voor onderweg” afgewisseld. Je loopt in een groepje van 2 of 3 personen. De 
wandeling zelf duurt een uur tot anderhalf uur. Dit keer beginnen we weer bij het 
Geerteshuis ( Jachthuisstraat 25) en  na de wandeling wacht er daar een  kop  
soep op ons.  1 juni 10 uur. 
 
 
Workshop:  “Rust in de onrust” 
Momenteel is er veel onrust om ons heen, in de wereld en regelmatig ook in ons 
zelf. Wanneer we hierbij de hoop lijken te verliezen en overweldigd worden door 
pijnlijke emoties kunnen we ons angstig voelen, zoekend en alleen.  
Op vrijdag 14 juni staan verstilling, verdieping en verbinding centraal.  
Luisteren naar elkaar en delen met elkaar is belangrijk en helpend. 
Samen gaan we op zoek naar onze diepere krachtbronnen van hoop en 
vertrouwen in een workshop van Hart & Ziel Kloetinge onder leiding van 
Jacomien Marinussen en Ria Weyens. 
Plaats: Geerteshuis, Jachthuisstraat in Kloetinge 
Vrijdag 14 juni van 10-16:30 uur, inloop vanaf 09:30 uur. 
Kosten: 45 euro ( incl. lunch/consumpties)  
Aanmelden bij Jacomien via de mail: j.marinussen@zeelandnet.nl 
Zie ook www.hartenzielkloetinge.nl  
 

http://www.hartenzielkloetinge.nl/


 
 
 


