liturgie doopdienst zondag 1 oktober

In deze dienst zal Yade Jacqueline Maria Meijer gedoopt worden

Voorganger: ds. Janneke Herweijer
Organist: Joél Boone

Ouderling: Elske Robbeson
Diaken: Elly Vermeulen
Beamer: Lars Kole

Lector: Jannie de Witte

Koster: Cor Dekker



Preludium: Preludium en fuga in C-dur, BWV 545 - J.S. Bach (1685-
1750)

Welkom

Drempelgebed
- We gaan staan-

Bemoediging en groet

Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer,
Gemeente: Die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid
Gemeente: en niet loslaat wat zijn hand begon
Voorganger: Genade zij u en vrede van God, onze Vader

en van Jezus Christus, Onze Heer
Gemeente: Amen

Zingen : Lied 287:1,2 en 3

Gebed om ontferming, besloten met lied 299c¢
Zingen : lied 146 a: 1 en 2

Gesprekje met de kinderen bij het doopvont
Gedicht ( door Nienke voor gedragen)

Ik wens je twee stevige voeten

Om door het leven te gaan

Ik wens je twee stevige handen

Om anderen bij te staan

Ik wens je een mond

Om te lachen met vrienden die vrolijk zijn
Maar ook om mensen te troosten

Bij tegenspoed en pijn

Ik wens je twee heldere ogen

Om te zien wat kwaad is of goed




Dan zul je voor altijd weten
De weg die je volgen moet.

Ik wens je een liefdevol hart toe
Een hart dat mensen bemint,
Maar vooral Gods zegen

Word heel gelukkig mijn kind.

Zingen : Dooplied ( Hanna Lam, AWN III, 29/ liedboek : 354)

Jouw leven staat aan het begin,
Het heeft nog geen herinnering,
Het is zo weerloos en zo klein,
Je weet nog niet hoe het zal zijn.

Refrein: O Heer, bevestig ons bestaan
Noem ons bij onze naam.

Je huilt nog van verwondering,
Maar jij hoort hier in onze kring.
Het water wacht, die diepe zee
Geeft jou een taal, een teken mee.

Refrein

Dat teken is een heilgeheim:
God wil met jou verbonden zijn.
Hij is nabij, waar jij ook bent,
Omdat Hij je bij name kent.

Refrein
Zo komt jouw leven aan het licht,
Zo krijgt het zin, zo krijgt het zicht.
Gods adem heeft je aangeraakt
En jou tot bondgenoot gemaakt!

Refrein



BEDIENING VAN HET SACRAMENT VAN DE DOOP
Inleiding op de doop

Een vader en moeder en een kind -

samen op reis, God weet waarheen.

Vol verwondering op reis.

Verwonderd om het geschenk van het leven,
Vol liefde, vol vragen, vol hoop....

Met in jullie hart een vuurtje dat brandt

en dat jullie door willen geven....

Zo zijn jullie hier vandaag gekomen,

om je kind te brengen bij de bron van alle leven
die wij God noemen.

In die bron is water -

water dat ons in leven houdt.

Vandaag is het kalm en doorzichtig,

water dat schoonwast en geneest.

maar water kan ook kolken,

Huizenhoge golven worden die over je heenslaan.
en wie houdt dan je hoofd boven water?

Op reis met je kind staan jullie vandaag stil bij de bron
om jullie kind te laten dopen.

Dopen is geen toveren.

Er is geen spreuk die alle ongeluk bij jullie

en je kind weg kan houden.

Dopen belooft je geen wonderen.

Maar wel dit.

De naam van Yade wordt in één adem genoemd
met de naam van God-

dichterbij kun je niet komen.

Daarom is dopen hopen, geloven

dat wat je ook zult ondergddn,

je niet zult ondergaan...

In dat vertrouwen mogen jullie met je kind verder op reis,
op hoop van zegen.



Onze Heer Jezus Christus, die zich zelf heeft laten dopen
heeft de opdracht gegeven:

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te
dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest en
hen te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie
opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle
dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

(Mat. 28: 19-20)

Doopgebed
Geloofsbelijdenis: Wij geloven in het verhaal

Wij geloven in het verhaal van God met de mensen

dat Hij ons fot leven riep,

dat Hij ons bestemde tot elkaars geluk en vrede.

Wij geloven in een wereld

waarin mensen samen op weg willen gaan.

Wij geloven in een open hand van mensen

die elkaar groeten met woorden van vrede.

Wij geloven in de goedheid van mensen

die elkaar in liefde de ruimte bieden

om vrije en gelukkige mensen fe kunnen zijn.

Wij geloven dat God zijn Zoon tot ons gezonden heeft
Jezus Messias, die ons tot voorbeeld was.

Dat zijn geest in ons levend is en blijft.

Dat wij zijn volk zijn,

wereldwijd en dat Hij verbonden wil zijn met ons, voorgoed.
Wij geloven in de toekomst die ons werd toegezegd
een hieuwe hemel en een nieuwe aarde,

de franen gedroogd en de dood zal niet meer zijn.
Want zie, zo zei Hij:" Ik maak alles nieuw". Amen

Presentatie van de dopeling

Hier in dit huis is binnen gebracht Yade, dochter van Thomas en
Laura.



Voorganger:
Thomas en Laura:

Voorganger:

Thomas en Laura:
Voorganger:

Verlangen jullie dat jullie kind gedoopt wordt in de
naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest?
Ja, dat verlangen wij.

Thomas en Laura, hoe willen jullie dat jullie kind
genoemd zal worden en welke naam zal zij dragen
van nu aan tot altijd?

Yade Jacqueline Maria Meijer

Mag haar naam geschreven staan in de palm van
Gods hand!

Het water wordt in het doopvont gegoten

Doopvraag en doopgelofte

Voorganger :

God heeft jullie je dochter in liefde toevertrouwd.
Willen jullie die liefde beantwoorden door haar te
helpen en te beschermen waar zij ook gaan zal en
haar trouw te blijven wat de toekomst ook brengen
mag? Beloven jullie aan Yade gaandeweg de
boodschap van Gods liefde door te geven en voor
te leven in verbondenheid met de gemeente die
het geloof door draagt van geslacht tot geslacht?

Antwoord van Thomas en Laura : ja, dat beloven wij

Bediening van de doop en zegen

- Gemeente gaat staan-

Belofte van de gemeente

Niet alleen in de kring van het gezin mag Yade thuis zijn. Zij
hoort bij ons, de gemeente van Jezus Christus. Zullen we hen
samen met hun ouders daarom dragen in onze gebeden en zo
met hen meewerken aan de opbouw van de gemeente van Jezus

Christus?

Gemeente: JA, DAT BELOVEN WIJ
- Gemeente gaat zitten-



Aansteken van de doopkaars ( door ouderling van dienst)

We luisteren naar Alicia Keys met Empire State of Mind, Pt. IT -
Broke Down.

Kinderen mogen naar de nevendienst gaan, doopouders gaan weer
Zitten.

Gebed
Lezing: Ezechiél 18: 1-4
Zingen: Lied 345: 1en 3

Lezing: Mattheds 21: 23-32

Zingen: Lied 841: 1 en 2
Overweging
Zingen : lied 840

Orgelspel
De kinderen komen terug uit de nevendienst

Inzameling der gaven, tijdens orgelspel
Sicilienne, uit Pelléas et Mélisande - 6. Fauré (1845-1924),
transcriptie: Louis Robilliard

De diaconie collecte is bestemd voor: Kerk in Actie,
Werelddiaconaat, het project sterke vrouwen in de kerk in
Indonesié

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en 'Onze Vader'
Slotlied : Lied 415

Zegen



Postludium : Marche triomphale iiber ‘Nun danket alle Gott' - S. Karg-
Elert (1877-1933)

Na de dienst is er gelegenheid om de doopouders te feliciteren
met de doop van hun dochter. Er wordt u een kopje koffie of
thee of een glas limonade aan gebonden en er is gelegenheid om
samen na te praten.

In deze dienst was Joél Boone, voor de laatste keer organist in
de Geerteskerk. Hij heeft een aanstelling gekregen als vaste
organist in de Haagse Duinzichtkerk, waarmee we hem van
harte geluk wensen. Na de dienst is er ook gelegenheid om van
Joél afscheid te nemen.

Voorganger in de dienst van zondag 8 oktober is ds. Rein Brand.

Activiteiten en mededelingen.

Workshop ‘doodgewoon leven' op donderdagavond 12 oktober in het
Geerteshuis.

Deze workshop begint om 19.30 uur. Kosten: 7,50 euro

Opgeven bij Jacomien Marinussen: j.marinussen@zeelandnet.nl

Meditatieve wandeling op 14 oktober

Deze wandeling begint om 10.00 uur en start bij de Schaapskooi in
Heinkenszand, Nieuwe kamerseweg 3, 4451 NE

Heinkenszand. Kosten: 5 euro

Opgave en inlichtingen bij Janneke Herweijer: j.herweijer@xs4all.nl
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