
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwsbrief. 
Wanneer u wekelijks de nieuwsbrief per mail wilt ontvangen kunt u dit doorgeven 
aan: nieuwsbrief@pknkloetinge.nl 
 

 

Nieuwsbrief/liturgie zondag  21 juli 2024 
voorganger: ds. J. Vos- Butijn uit Bilthoven 
ouderling van dienst: Gerda Postma 
diaken van dienst: Aart Minnaard 
lector: Jannie de Witte 
organist: Niels Eversdijk 
koster: Cor Dekker 
beamer: Niek Walhout 

  
HARTELIJK WELKOM IN DEZE DIENST 
 
• Preludium:  Johann Sebastian Bach - Vater unser im Himmelreich (BWV 682) 
• Welkom. 
• (We gaan staan) 
• Zingen: Psalm 62: 1, 4 en 5  Mijn ziel is stil tot God mijn Heer 
• Drempelgebed. 
• Bemoediging en Groet:  
voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft, 
voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
gemeente: en niet loslaat wat Zijn hand begon. 
voorganger:       Genade zij u en vrede van God onze Vader 
                             en van Jezus Christus, onze Heer                                                        
gemeente: Amen. 

(We gaan zitten) 
 

• Gebed om ontferming, besloten met lied 299c Heer ontferm u 
• Zingen: Lied 867: 1 en 2  Loof overal, loof al wat adem heeft 
•  
• DIENST VAN HET WOORD. 
• Gebed. 
• Lezing: Jeremia 23: 1-6 (lector) 
• Zingen: Lied 995: 1 en 2  O Vader, trek het lot U aan 
• Lezing: Marcus 6: 45-52 
• Zingen: Lied 339a  U komt de lof toe, U het gezang  
• Kinderen naar de consistorie. 
• Overweging. 
• Orgelspel: Jaap Dragt - Vater unser  
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• Zingen: Lied 275: 1, 3, 4 en 5  Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
 

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN.  
Er wordt gecollecteerd voor diaconie en kerkrentmeesters, de diaconie collecte is 
bestemd voor: Pauluskerk Rotterdam. Het Diaconaal Centrum Pauluskerk komt 
op voor alle mensen in Rotterdam en omgeving, die het zonder hulp economisch, 
sociaal en spiritueel niet redden. Het probeert daar te helpen ”waar geen helper 
is”. Het gaat om individuele hulpverlening, bezinning, geloofsversterking en actie 
voor kwetsbare mensen in de marge van de samenleving. Voor de Pauluskerk als 
diaconaal centrum zijn drie kernwoorden van belang: gastvrijheid, 
laagdrempeligheid en hulp. Iedereen is welkom in de kerk, zonder aanzien des 
persoons en zonder voorwaarden vooraf. Voor iedereen is er een boterham en 
voor een kleine bijdrage een kop koffie. De Pauluskerk is open voor bezoekers 
zeven dagen per week van negen tot negen. Elke zondag worden hier 
kerkdiensten gehouden. 
 
 
 

 
• Dankgebed, voorbeden, Stil Gebed en Onze Vader. 
(We gaan staan) 
• Slotlied: Lied 418: 1, 2, 3 en 4  God Schenk ons de kracht dicht bij U te blijven 
• Zegen  

 
 
• Postludium: Bert Matter - Ich ruf' zu dir Herr Jesu Christ  
• Uitgangscollecte is bestemd voor het onderhoudsfonds. 

 
Na afloop van deze dienst bent u van harte welkom in het koor voor koffie of 
thee. 
 

 
Komende zondag, 28 juli, is onze voorganger ds. N. van der Linden uit Goes 
 
Kindernevendienst 
In de zomerperiode is er geen KND maar de aanwezige kinderen kunnen tijdens 
de preek met een ouder (of vrijwilliger)naar de consistorie. 
 
Vakantie 
t/m 28 juli is ds. Janneke Herweijer op vakantie. In dringende situaties kunt u voor 
pastorale zorg contact opnemen met ds. Rein Brand : 06-48888971. 
 
 
 
 
 
 


